


Welkom!
Eindelijk is het weer zover, Keltfest is geopend! Voor ons is Keltfest hét moment 
om ons Keltische bloed weer eens flink te laten stromen. Weer of geen weer, we 
weten gewoon dat het een ongelooflijk gezellig feest gaat worden. 
Vanaf de eerste stap door de poort merk je dat er iets verandert. Je stapt de 
Keltfestwereld in! 

Valt jullie ook op dat de sfeer altijd zo heerlijk gemoedelijk en gezellig is? Velen 
vragen ons hoe het komt dat er zo’n sfeer hangt op Keltfest en hoe wij dat voor 
elkaar krijgen. Het antwoord is altijd duidelijk en hetzelfde: wij zorgen alleen 
voor de invulling, maar de sfeer kunnen wij niet zomaar ergens bestellen. Wij 
maken de sfeer niet alleen, daar werkt iedereen die op Keltfest is aan mee.  
Marktkooplui, artiesten, cateraars, levende geschiedenis en vooral de vrijwilligers 
maken samen met alle bezoekers mogelijk dat hier zo’n heerlijke sfeer hangt en 
iedereen er samen een groots feest van maakt. 

We willen iedereen die zijn of haar steentje aan het geheel bijdraagt uit de 
diepste gronden van ons hart bedanken en we wensen iedereen een geweldig 
weekend vol Keltisch genot!
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Programma
Hoofdpodium

Zaterdag Zondag
11:00 Teetotallers 11:00 Nuraghi
13:00 Nuraghi 13:00 Cesair
15:00 Sassenachs 15:00 Rapalje
17:00 Ceili Family 17:00 Sandsacks
19:45 Greenland Whalefishers
21:00 Rapalje

Balfolkpodium
Zaterdag Zondag

12:00 Dansworkshop & El Peppah 10:00 El Peppah
14:00 Dansworkshop & El Peppah 12:00 Dansworkshop & Duo 

Absynthe
16:00 Zoalo 14:00 Dansworkshop & Duo 

Absynthe
18:00 EmBRUN 16:00 VOLT!

Openingstijden
Zaterdag 11 mei: 10:00 - 22:00.
Zondag 12 mei: 10:00 - 18:00.



muziekdorp
Rapalje
De huisband van Keltfest ontbreekt 
uiteraard dit jaar ook niet. Ierse, Schotse 
en Nederlandse folk op eigenwijze wijze. 
Dieb, William, David en Maceál zingen 
en spelen op muziekinstrumenten zoals 
viool, tin-whistle, gitouki, trekharmonica, 
mondharmonica, bodhrán en theekistbas. 
Gekleed in middeleeuwse kilt speelt de groep 
een afwisselend repertoire van Ierse en Schotse 
dansmelodieën en meerstemmig gezongen liederen. De originele presentatie 
maakt een optreden van Rapalje tot een bijzondere act. 

Greenland Whalefishers
Lang voordat Flogging Molly en de Dropkick Murphy’s bekend waren, begon 
in 1994 in het Noorse Bergen de band Greenland Whalefishers. Britse punk 
gecombineerd met Keltische folk-invloeden. De band werd al snel de meest 
interessante post-Pogues band. Bijna twintig jaar touren over de hele wereld 
leverde naast een grote schare fans, zeven lange albums en stapels singles en EP’s 
op. De band wordt door de underground folkpunkers gezien als één van ‘s werelds 
grootste Keltische rockbands.

Sandsacks
Neem een vleugje Flogging Molly, een snufje Fiddlers Green en een paar 
zweetdruppels van Dropkick Murphy’s, voeg dat samen op een podium en voilà: 
de Sandsacks!! Zij zorgen ervoor dat je tijdens het laatste optreden op Keltfest niet 
meer stil kunt staan. Ze zingen over verschillende thema’s, maar de rode draad 
is het reizen rond de wereld. Meerdere meezingers gaan ervoor zorgen dat je 
helemaal los gaat tijdens het speciale optreden van de Sandsacks op Keltfest! 



Cesair
Cesair speelt liederen vol van de muzikale, 
spirituele en culturele erfenis van de landen onder 
deze contreien. Hierbij ontstaat een mix van oosterse 
klanken en ritmes, Keltische dansen en Europese 
traditionals. Met verschillende traditionele folk 
instrumenten creëert Cesair betoverende melodieën 
om bij weg te dromen evenals uptempo songs als 
begeleiding voor swingende heupen, beweeglijke 
voeten en een geregelde ‘yarr!’ en ‘harr!’.

The Ceili Family
The Ceili Family tourt vanaf 1996. Ze spelen in kleine pubs en op bekende 
buitenfestivals. Of ze nu spelen voor een groot festivalpubliek of voor vijftig 
dronken Kelten in een pub, dat maakt niet uit. Het dak gaat er hoe dan ook vanaf 
met steeds weer nieuwe nummers. 

Sassenachs
De Sassenachs is een achtkoppige folkrockformatie uit Dordrecht. Zij brengen 
tijdloze folk in hun eigen stijl en spelen niet alleen op het podium maar zijn ook op 
het veld te bewonderen. 

Nuraghi
Nuraghi is een zevenkoppige Keltische bende uit België, die op een ongewone 
en ongekunstelde wijze middeleeuwse muziek en Europese folk brengen met 
draailier, Ierse bouzouki, cello, fluit en percussie. De pretentieloze en energieke 
manier van spelen - in de geest van de grote Pippi Langkous - brengt je 
onweerstaanbaar in beweging tot de uitputting er op volgt!

De Teetotallers
Eigenwijze pubsongs, polka’s met een twist en gevoelige ballades. Dat kun je 
verwachten bij De Teetotallers. Herrick, Cathinca, Tijn en Dries weten hoe ze een 
feestje moeten bouwen. Of dat op een strobaal is bij een kampvuur, in rumoerige 
Ierse pubs of op een groot festival. 



Balfolkpodium
Ook dit jaar heeft Balfolk.nl 
een compleet podium gevuld 
met heerlijke balfolkmuziek 
waarop je niet stil kan 
staan. Voor degenen die dit 
dansgenre nog niet kennen 
worden workshops gegeven. 
Op dit podium treden de 
volgende bands op: 

EmBRUN
In een periode waar de balmuziek hoogtij viert, gaat dit vaak ten koste van 
de muzikaliteit. Gelukkig zijn er nog groepen zoals EmBRUN, die bewijzen 
dat balmuziek niet alleen hoeft te swingen, maar ook mooi kan zijn. Met vijf 
uitstekende muzikanten en een heel arsenaal aan instrumenten weten ze zowel de 
luisteraar als de danser te boeien. Hun composities klinken soms heel traditioneel, 
dan weer heel vernieuwend, maar zijn steeds eigenzinnig en origineel en worden 
met veel dynamiek, energie en overgave gespeeld. Dit maakt EmBRUN uniek in 
zijn soort. Een balgroep met grote muzikale ballen.

Zoalo
Zoalo vervlecht traditionele West-Europese dansritmes met pop, rock en jazz om 
tot komen tot een zeer dansbare balfolkcocktail. De drie ervaren folkmuzikanten 
laten zich daarbij inspireren door moderne Franse balfolkbands als Djal, Féo en 
Sextet à Claques. Gecombineerd met driestemmige zang en veel improvisatie 
levert dit frisse balfolkmuziek, waarbij ze bewijzen dat ‘traditioneel’ en 
‘experimenteel’ uitstekend hand in hand kunnen gaan.



VOLT!
Bij de bandleden van VOLT! is de onderlinge muzikale chemie en energie zo 
sterk, dat de bandnaam na de eerste repetitie als vanzelfsprekend naar voren 
kwam. Dit folk-trio bestaat uit Joris Alblas op gitaar, Renske Duijm op viool en 
Sandra de Jong op trekharmonica. VOLT! speelt hoofdzakelijk zelfgeschreven 
nummers en laat zich door allerlei stromingen inspireren. De muzikanten 
proberen tijdens het spelen zowel danser als luisteraar onderdeel te laten worden 
van de muzikale energie.

El peppah
El Peppah, dat is muziek die swingt, ontroert en beweegt. Veel nummers van 
Daan, Elijah en Pepijn ontstaan toevallig: ‘s nacht na een bal, tijdens het eten 
of voor de grap. Net zoals deze spontane deuntjes uitgroeien tot volwaardige 
nummers, is El Peppah de afgelopen twee jaar gegroeid in repertoire, 
volwassenheid én veelheid aan instrumenten! En waar passen deze enthousiaste 
jongemannen, die genieten van muziek, dansen en het goede leven, beter dan op 
een bruisend festival? El Peppah heeft er zin in!

Duo Absynthe
“Duo Absynthe”, tussen de 
mazurka’s en passies, zittend op 
de rand van het podium, spelen 
deze twee muzikanten als twee 
vrienden, zittend op een bankje, 
pratend over het leven. Geen 
banaliteit bij Duo Absynthe! 
Zij spelen muziek vol liefde 
voor de populaire deuntjes en 
geven er hun eigen draai aan. 
Zij genieten van het spelen, hoe 
harder iedereen danst hoe beter.
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Doe Dorp
Celtic Spirit
In de Celtic Spirit-tent kun je verschillende workshops volgen over Keltische 
spiritualiteit. Voor de workshops wordt een bijdrage tussen de 0,- en 5,- gevraagd.

Dit jaar zal Levensdans je meevoeren met de oerklanken die tijdens één van de 
oerklank-healingen te horen zullen zijn.
Tijden: Zaterdag: 11.00 en 15.00, Zondag: 13.00 en 16.00.

De Roaming Ravens is een fellowship of pagan friends. Dit jaar staat op het 
programma: schild van bescherming, en ontmoet de Groene Man. 
Tijden: Zaterdag: 13.00 en 16.00, Zondag: 11.00 en 14.00.

Het Imaginarium ‘Hans& Gab’ verzorgen dit jaar : neo-Keltische natuurklanken. 
Ga zaterdag mee in een magische reis door de natuur en ervaar de muziek in jou. 
Zondag verzorgt Hans : neo- Keltische meedoen klanken.
Tijden:  Zaterdag: 12.00 en 14.00, Zondag: 12.00 en 14.00

Workshops
Vilten - Bij de stand van Giftig (voorbij 
de ingang van het Schotse dorp) kun je 
leren hoe je wol kan vilten.

Wierook maken - Bij de stand van de 
Polderkol (voorbij de ingang van het 
Schotse dorp) kun je leren hoe je zelf 
wierook kan maken.

Wodan geneeskruiden - Bij de stand 
van Atelier Cherubijn (in het Keltische dorp) kun je een buidel met Wodan 
geneeskruiden samenstellen.

Ook is er de workshop Overleven in de middeleeuwen in de middencirkel.



Labyrint
Op het terrein is een klassiek labyrint uitgezet. Duizenden jaren geleden waren 
er al labyrinten. Hun doel en gebruik verdwenen met de mensen die ze maakten. 
Bij de stand van Het Labyrinth kun je verschillende workshops volgen over deze 
labyrinten.

Druïde Cathbad
Aan geïnteresseerden geeft hij uitleg over het druïdisme. Ook is het mogelijk om 
bij hem het rune-orakel te raadplegen. Wie durft? 

Stichting A.G. van Hamel
Ook Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies is weer aanwezig met een 
tentoonstelling over onze verre voorouders. Een maal per dag zal een presentatie 
over de invloed van Elfen op Iers bijgeloof worden gegeven in de verhalentent.

Verhalentent: Bastiaan
Bij Bastiaan de Zwitser wordt het tranen met tuiten. Met 
twee tragische sagen zal hij je doen snikken en snotteren.

Verhalentent: Abe de Verteller
Luister en huiver naar deze verhalenverteller. Abe 
vertelt uit de Keltische en Noordse mythologie, maar 
ook op zijn tijd een grimmig sprookje. Abe is te horen in 
de verhalentent.

Zaterdag Zondag
12:00 Abe de verteller 12:00 Abe de verteller
12:30 Bastiaan 12:30 Bastiaan
13:00 Stichting A.G. van Hamel 13:00 Stichting A.G. van Hamel
14:00 Abe de verteller 14:00 Abe de verteller
15:00 Bastiaan 15:00 Bastiaan
16:00 Abe de verteller 16:00 Abe de verteller
17:00 Bastiaan 17:00 Bastiaan
18:00 Abe de verteller





Boogschieten
Natuurlijk kan zoals altijd iedereen een keertje 
boogschieten onder begeleiding van ervaren 
instructeurs bij de stand van Fairbow.  

Kidshill
Voor de kinderen is er dit jaar ook weer van 
alles te doen op de Kidshill! Kom gezellig 
tekenen, spelletjes doen en dansen! Je kan 
gratis je eigen klavertjes zaaien. Misschien heb jij geluk en groeit er een klavertje 
vier in jouw bakje! Ook kan je meedoen aan de speurtocht waarmee je mooie 
prijzen kan winnen en je mag met Rapalje op het podium! De prijsuitreiking is op 
beide dagen om 16:30 op het hoofdpodium.

Voor de allerkleinste kabouters (0-2 jaar) is er een prachtig plekje ingericht 
waar ze even veilig kunnen liggen en spelen. Voor de ouders is er een plekje waar 
ze hun kabouter kunnen verschonen of 
een maaltijd op kunnen warmen. Onze 
begeleiders assisteren je hier graag bij.

Ook is er natuurlijk een kiddiebattle!
Elke dag rond 15:00.
Het wordt dus ook dit jaar weer een 
feestje op de Kidshill op Keltfest!

Greenpeace
Ook Greenpeace draagt haar steentje bij aan 
Keltfest. De kraam staat dit keer in het teken van de 
massale bijensterfte. 
Hier kan je kaarsen maken (miniworkshops) van 
bijenwas, en ze bieden een petitie aan tegen de 
bijensterfte. Ook delen ze kleine zakjes uit waar 
biologische bloemzaadjes in zitten die de bijen 
helpen. Dit staat leuk in je tuin en je helpt er nog 
bijen mee ook!



Keltisch Dorp
In het Keltische dorp leeft men in de ijzertijd. Dit was een tijd waar je echt op 
elkaar aangewezen was om te overleven. Iedereen had zijn of haar eigen taak 
binnen de groep om zo samen te kunnen leven en overleven. Dit zorgt voor een 
hechte familie waar ook gezelligheid en muziek erg belangrijk is. Op Keltfest 
komen verschillende groepen samen als één. Wees vooral niet bang om te vragen 
wat ze aan het doen zijn, ze bijten niet (altijd)!

Beltaine
Beltaine is het derde maanfeest in de grote 
cyclus van het jaar. De Kelten vierden dit 
natuurlijk op een bijzondere wijze. Er wordt een 
grote meiboom neergezet. Deze wordt versierd 
met lange linten. De nieuwe meikoningin en 
haar koning dansen om de meipaal en vlechten 
de linten samen tot één geheel. Zo bekrachtigen 
zij hun verbintenis met elkaar, moeder aarde en 
het komende nieuwe leven.

Op Keltfest wordt ook een meiboom neergezet. 
De viering zal op zaterdag plaatsvinden in de 
middencirkel rond 18:00.

Nuraghi
Nuraghi speelt ook in hun kampement heerlijke 
Keltische muziek, net zoals op het hoofdpodium.

Govannon
Bij Govannon kun je de ambachtsman van 
weleer aan het werk zien. Ze laten op een 
archeologisch verantwoorde manier het 
verleden herleven door een venster te openen in 
de tijd.



Clan McCrane
De Compagnie van Cranenburgh wordt 
speciaal voor Keltfest Clan McCrane !
In 1384 loopt het lang lopende bestand 
tussen Engeland en Schotland af waarna 
een bloedige grensstrijd uitbrak. Clan 
McCrane trekt ook ten strijde onder 
Sir Henry McCrane tegen de Engelse 
invallers.....
Clan McCrane zal op Keltfest meerdere 
demonstraties in het gebruik van 
middeleeuwse wapens geven. Daarnaast 
is hun kampement gewoon open gesteld.

AncientLife
AncientLife is een groep ambachtslieden die tijdens verschillende evenementen 
de oude ambachten onder de aandacht brengt. Op Keltfest laten ze verschillende 
ambachten uit de ijzertijd zien.

Gjallar Vikings
De Gjallar Vikings laten in hun kampement het dagelijks leven uit de tijd van de 
Vikingen (700 n.Chr. tot 1066 n.Chr.) zien, van de verschillende ambachten tot 
het zwaardvechten.

Uilenheksje
Het Uilenheksje vertelt sprookjes en verhalen aan kinderen, ouders en natuurlijk 
aan iedereen die mee wil luisteren. Over uilen, geschiedenis, de natuur en ons 
erfgoed.

Ook nieuw dit jaar in het Keltische dorp zijn de volgende groepen:

Littil Hvitur Hestur
Gwylan



Schots Dorp
In het Schotse dorp zijn ze alweer wat verder in de technische ontwikkeling 
dan in het Keltische dorp. Oorlogen waren in deze tijd wat meer ter sprake dan 
in de ijzertijd. Om meer te leren over de nieuw geleerde tactieken en wapens 
worden demonstraties gegeven. Ook worden hier verschillende ambachten 
gedemonstreerd en vinden hier natuurlijk de Highland Games plaats.

Highland Games (zaterdag)
Vanzelfsprekend geen Keltfest zonder Highland 
Games. De liefhebbers van krachtsporten 
kunnen hier de werkelijk sterke mannen bezig 
zien. De bekende Schotse spelonderdelen, zoals 
het werpen van een 80 kg wegende boomstam, 
maar ook het hamer slingeren, hooggooien van 
een ijzeren gewicht en het kogelstoten, zullen 
gedurende de zaterdag volop te zien zijn op 
deze Open Nederlandse Kampioenschappen 
Highland Games, die onder leiding staan van oud 
wereldkampioen Wout Zijlstra.

Op zaterdag zal aan het eind van de middag de prijsuitreiking geschieden.

Highlandgames bezoekerswedstrijd (zondag)
Op de zondag zullen aangemelde amateur-teams het tegen elkaar opnemen om 
het Highlandgamesteam van Keltfest 2013 te worden. De winnaars krijgen gratis 
toegang voor Keltfest 2014 en een speciale prijs.

Onderdelen: boomstam werpen, Braveheart catapult, boomstam parcoursloop, 
stone of manhood, gewicht omhoog werpen, steen stoten en melkbus sjouwen.



Clan MacBran
Clan MacBran is een vereniging die de 
geschiedenis van de Schotse Highlands 
van de 18de eeuw uitbeeldt. In deze 
tijd probeerde een deel van de Schotse 
bevolking de zoon van de afgezette 
koning weer op de troon te helpen. In 
hun kampement kun je verscheidene 
facetten uit het dagelijks leven van 
deze Jacobieten zien, zoals het koken 
en verscheidene ambachten. 

Ook worden hier (vuur)wapendemonstraties gegeven. (op beide dagen om 12:00 
en 14:00u).

Sassenachs
U waant zich direct in de Keltische- en Schotse sferen 
met de bekende klanken van de doedelzakken en 
drums. De diversiteit en afwisseling van opzwepende 
en rustige ritmes kenmerken de muziek van 
Sassenachs. Zij zullen in hun eigen kampement op 
Keltfest hun muziek tussendoor ten gehore brengen.

Birdlive
Birdlive is een jong maar enthousiast 
valkeniersbedrijf dat op een educatieve en 
interactieve manier belangstellenden kennis wil 
laten maken met hun levenswijze. Tijdens hun 
aanwezigheid geven zij uitleg over de valkerij in zijn 
algemeen en natuurlijk over hun uilen en andere 
roofvogels. Belangstellenden krijgen een interactieve 
ontmoeting waarbij het respect tussen mens en dier 
centraal staat.







Markt
Atelier Cherubijn 

Atelier Franka van Lent 
atelier hamm 

Avalon Keltic Ways 
B.A. de Hoop 

Bedazzled 
Black Oak Smederij 

Black Planet 
Blacksmith-TB 

Blue Roses 
Brunhilde Fantasy Clothing 

Bugboys 
Byfrost Skapa 

Candydreams Nederland VOF 
Celestial Events 

Celtic Rose 
celtic world 

Celtica Publishing 
Celticmichael 

CrazyRat
De Amarijn Fontein 

De Godin in Jezelf 
De Hand 

De polderkol 
De Poppenkraal 

De Quest 
Dino Duric 

Dragon’s Tears and Snake’s  Eyes 
Droomfontein 

Eldasa Piercing en Tattoo 
Eternal-designs 

fabion 
Fehluna vzw 

FunPoi 
Giftig 

Gnoom Artful Things 
gothelicious 

Goudsmid Annelies Schroder 
H.O.MASU vof 

Hekstopia 
Het Kruidenheksje 

Het labyrinth 



indovleermuisje 
infinity 

Jan Jankaj 
Jeracraft 

john jankiewicz 
Kaasboerderij het marlanner kaashuis 

Kiltshop
La Gaterie des Sens 

lifecircle 
lila pixie 
loenasa 

M.J.Design Fantasy & Victorian 
Wear 

magisch-schuurtje 
Massagepraktijk Rumah Senang 

meadandmore 
Meer dan Schoonheid 

Mesdisc 
Na-Mara- Art 

Novany 
Pagan Ways 

papagaio 
Paspartout 
Pega Crafts 

Pippin International 
pretty woman4you 

Pure Hearts 

Queen in Black 
R&L De Dansende Jak 

Rasa Creations 
Ravendark 
Roodbaert 

The Fudge Shop
Shisha 

Sjapootjes 
Srilaksmi 

Stixandstones
The Best Jewels 
The Celtic Shop 
The Claddagh 

The Coloured House 
The Green Man Tuinverbeelding 

The Queen Ring 
toys and fairies 

true the eye of awareness 
Uitgeverij Schors 
Victorian dreams 

Vof Made-in / Silverfantasy 
William Kooij 

Yneo Stones 
Zilverspoor 

ZonneschijnManeschijn 



Catering
Op Keltfest is het zonde om je eigen eten mee te nemen. Er is zoveel lekkers te 
eten en te drinken dat je lunchpakketje geheid ongeopend weer mee naar huis 
gaat. Hieronder kan je lezen wat er zoal te eten en drinken is en waar. Smulze!

Muziekdorp
Cooking Highlander - De welbekende grote barbecue van the Cooking 
Highlander.
Knobibröt - Deze knoflookbroodjes moet je geproefd hebben.
Katja’s wanderbäckery - Heerlijke traditioneel gebakken pizzastukken.
040 catering - Heerlijke traditioneel gebakken pannenkoeken en poffertjes.
Saté - EKO saté en gebakken aardappelwedges.
Fruit - Even een verfrissende hap? Hier vind je heerlijk fruit en sap. 
Bar - Bij het podium kan een goede bar met lekker bier en fris niet ontbreken.
Koek & Zopie - EKO koffie, thee, chocolademelk en koffiecocktails.
Mead & More - De lekkerste mede van Nederland.
Miroque - Echt historisch correct gebrouwen Schots bier volgens oud recept.

Doedorp
Keuken van Weleer - Vegetarische soep, geserveerd met brood en kruidenboter.
Bar - Heerlijk bier en fris om de dorst te lessen.

Schots dorp
Barbecue - Bij de Highland Games kun je heerlijke 
braadworsten halen.
Bar - Ook hier kun je terecht voor een lekker 
drankje.

Rondlopend
Brezels - Deze broodkrakelingen worden door 
echte marskramers verkocht.








